Liturgische schikking 2e advent 8 december 2024, Finsterwolde gemaakt door Zwanie
Akkerman.

Er is een wens om het licht te ontvangen al sluimert deze wens nog aan het begin van de
adventstijd.

Aan de kandelaar is door middel van takken een ontvangende lijn gemaakt alsof het armen
zijn om het goede te ontvangen.

Op de eerste zondag is de ontvangende lijn onder aan de kandelaar bevestigd, elke zondag
komt de lijn dichter bij de kaars.

Met kerst omarmt de lijn de kaars.

Vandaag is het thema: profetie van Gods toekomst.
Johannes de Doper, degene die wijst. Een vinger naar Jezus.
Een profetische stem die oproept tot bekering,

In de schikking leggen we het accent in Lucas 1 tot 6:
“Bereid de weg van de Heer, elke kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen rechtgemaakt en hobbelige wegen geéffend.”

(Dit wordt verbeeld door een rechte en een kromme tak onderaan de kandelaar)

Ook is er een schaal water geplaatst om het dopen van Johannes te symboliseren.

Water om te dopen
Nieuw leven dat gaat komen
We weten niet hoe,

Snel of langzaam
Rechtstreeks of via omwegen
We weten dat het komt



